
 

Jubileum baas C. van Meerkerk 

 

 

Woensdag 2 april j.l. was het zover. Onze monteursbaas, C. van 

Meerkerk, meestal „Meerkerk buiten” genoemd, jubileerde op die dag 

en mocht herdenken, dat hij 40 jaar geleden als knaap zijn intrede deed 

in ons bedrijf. Een uitgezochte gelegenheid om deze stille maar zeer 

ijverige medewerker eens voor het voetlicht te plaatsen. 

's Morgens om 10 uur arriveerde onze jubilaris met zijn echtgenote en 

kinderen in het schaftlokaal van het Volksgebouw. Door 

omstandigheden was het niet mogelijk om het eerst door de Directie te 

worden ontvangen. Daarom kregen nu de bazen van de afdeling 

Machinebouw de eer om als eerste hun collega te complimenteren met 

deze gedenkwaardige dag. 

Behalve de bazen waren ook de bedrijfsleiding alsmede de chefs van 

tekenkamer Machinebouw en enige andere functionarissen in het bedrijf, bij 

de huldiging aanwezig. 



Als eerste spreker trad de Bedrijfsleider, de heer Bron, naar voren, die zijn 

speech begon met te zeggen, dat de naam Smit in het industrie leven een naam 

van betekenis is geworden. Zo kunnen we ook zeggen, dat ook de naam Van 

Meerkerk, met name voor ons bedrijf, van niet geringe betekenis is. Het 

geslacht Van Meerkerk heeft een stempel op ons bedrijf gedrukt. De jubilaris 

is geen man van veel woorden, maar wel een man van de daad, die stipt de 

hem opgedragen werkzaamheden tot in de puntjes verzorgd, aflevert. Daarom, 

aldus de heer Bron, feliciteren we niet alleen de jubilaris, maar ook het bedrijf 

van J. & K. Smit met deze baas. Hij wenste hem toe, dat hij de hem resterende 

jaren in goede gezondheid in ons bedrijf mag doorbrengen. 

Als spreekbuis van de bazen fungeerde de heer P. van den Toren, die, wanneer 

hij alles zou moeten vertellen wat hij weet uit de 40 jaren van de jubilaris, wel 

een dik boek zou kunnen volschrijven. 

Hij prees de plezierige samenwerking en de collegialiteit tussen de jubilaris en 

het bazenpersoneel. Hij sprak de wens uit, dat dit bestendigd zal mogen 

blijven. De bazen kwamen niet alleen met woorden. Ze wilden ook een daad 

tonen, zodat de Jubilaris niet met lege handen naar huis behoefde te gaan. 

Onder de koffie werd het cadeau uitgepakt. In het zorgvuldig ingepakte 

pakketje bleek zich een in de watten gelegd timmermanspotlood te bevinden. 

Dit was natuurlijk als een grap bedoeld. 

’s Avonds kwam de rest van het cadeau, namelijk diverse 

timmergereedschappen, zoals: een zaag, steekbeitel, blokschaaf, nijptang, 

combinatietang, borstboormachine en een bahcosleutel, zodat baas Van 

Meerkerk in 't vervolg zonder bezwaar zijn hobby van knutselen kan 

beoefenen. 

Na de heer Van den Toren greep de chef van het tekenkamerpersoneel van de 

afdeling Machinebouw, de heer A. Verhoeff, de gelegenheid aan om mede 

namens de heren A. Herwig en L. v. d. Burg zijn gelukwensen uit te spreken 

en als blijk van waardering en hulde een schitterende bloemenmand aan te 

bieden. 

Hierna dronk het gezelschap een kop koffie, waarna de personeelschef, de 

heer J. Bakker, alle aanwezigen in de gelegenheid stelde om de jubilaris 

persoonlijk te feliciteren en het gesprokene te bevestigen met een handdruk. 

Intussen werd een glas sherry aangeboden. De heer H. Smit nam toen het 

woord om enkele waarderende woorden te zeggen. 

Baas van Meerkerk, aldus de heer Smit, maakt nooit de indruk dat hij werkt. 

Je ziet hem nooit hard werken. Het is echter eigenaardig, en dat was vroeger 

ook al zo, hij is altijd het eerst met zijn werk klaar. Met een dronk uit te 

brengen op de jubilaris, beëindigde de heer Smit zijn gelukwens. 

Was of is de jubilaris dan geen man van veel woorden, dit was beslist 

nu niet het geval toen hij alle sprekers dank bracht voor de gesproken 

woorden van waardering en lof. Hij herinnerde de heer Smit er aan, dat 



hij als jonge kerel ook enige jaren chauffeursdiensten verrichtte voor de 

familie Smit. Hij noemde dat een prettige maar ook een zeer nuttige 

periode, waarin hij veel van de familie Smit mocht leren. Hij dankte de 

heer Smit voor dezelfde prettige omgang die hij nu nog van hem mocht 

ondervinden. Voorts dankte hij alle sprekers in het bijzonder voor het 

gesprokene en tevens de verschillende aanwezige functionarissen in het 

bedrijf voor de hulp en de steun en de prettige omgang die hij dagelijks 

mocht ondervinden. Intussen was het elf uur geworden en werd het tijd 

om zich naar de daktuin van het kantoor te begeven. Hier waren 

aanwezig de Directeur, de heer Ir W. Kalis, de heer Ir G. G. Biezeno, 

de burgemeester van Nieuw-Lekkerland, de heer Ir P. J. van Lunteren, 

de heer Bron en de heer Korver en de personeelschef, die in de hal 

namens de Directie bloemen liet aanbieden aan de echtgenote van de 

jubilaris. De burgemeester sprak als eerste de Jubilaris toe en zeide dat 

een dag als vandaag een feestdag behoort te zijn en een dag waarop de 

woorden trouw en ijver domineren. Hij feliciteert de heer Van 

Meerkerk met deze dag en brengt ook de gelukwensen over van het 

Gemeentebestuur. 

In opdracht van H.M. de Koningin speldde hij hierna het ere-teken in 

zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, op de revers van de 

jubilaris, waarvoor de jubilaris hem hartelijk dank zegt. 

Onze Directeur, de heer Ir MY. W. Kalis, zegt hierna, dat „Meerkerk buiten" 

reeds op zeer jeugdige leeftijd werd gewaardeerd. 

Een en andermaal werd de jubilaris uitgezonden naar Argentinië en 

andere streken van de wereld. We waren er altijd van te voren zeker 

van dat deze baas de zaak naar behoren in orde zou brengen.  

U bent nog in de volle kracht van uw leven, aldus de heer Kalis en wij 

hopen dat U nog vele gelukkige jaren uw krachten in dienst van ons 

bedrijf zult mogen blijven geven. De Directie is U dankbaar voor het 

vele werk, dat U voor het bedrijf heeft gedaan. 

De heer Kalis spreekt zijn dank uit tegenover de heer Burgemeester 

voor de uitgereikte Koninklijke Onderscheiding en verzoekt hem ook 

namens de Directie van J. & K. Smit de dank over te brengen aan H.M. 

de Koningin. Hierna speldde de heer Ir W. W. Kalis de jubilaris het 

firmaspeldje op de borst en overhandigde hem een enveloppe met 

inhoud, waarbij een miniatuur-draagmedaille van de koninklijke 

onderscheiding was gevoegd. Het gezelschap bleef nog even gezellig 

napraten, doch aan alles komt een einde. Ook aan dit feest. Tenminste 

in het Bedrijf. 

Baas Van Meerkerk was lang niet van plan er mee op te houden. 



Thuis wachtte hem en zijn gezin nog veel bezoek, waarna de dag werd besloten 

met een gezellig feest voor familie, vrienden en kennissen in het Sportgebouw 

aan de Middelweg. 

Dat deze dag voor Baas Van Meerkerk en zijn gezin niet onopgemerkt is 

voorbijgegaan, laat zich denken. 

Proficiat, baas Van Meerkerk „buiten". We hopen nog vele goede dingen van je 

te zien en te horen. 


